
Gemeenschappelijk beheer van 
lokale voedselproductie: een 
nieuwe strategie voor de 
Lutkemeerpolder

Als de financiën rond zijn en de gemeente bereid is om te 
verkopen, dan wordt de grond ondergebracht bij Stichting 
Grond van Bestaan. Deze stichting heeft als eis dat de 43 
hectare park ter beschikking komt en blijft van de lokale 
gemeenschap en niet meer verhandelbaar is. Het doel is 
vervolgens om het park te beheren als community land 
trust waarin drie partijen vertegenwoordigd worden: de 
gebruikers oftewel ondernemers, de lokale gemeenschap 
en iemand vanuit een breder maatschappelijke positie en 
zonder direct belang. Stichting Grond van Bestaan 
behartigt de lange termijn, namelijk het belang van 
toekomstige generaties en de natuur.

Zogenaamde Community Land Trusts (CLT) bieden een 
nieuw eigendomsmodel dat zorgt voor een eerlijke, 
vrijwillige en democratisch beheerde toewijzing van grond. 
Het is een radicaal ander systeem van grondbezit waarbij 
grond uit de handel wordt gehaald en geplaatst in een 
commons. CLT’s brengen grond dus terug uit de 
transactionele sfeer – commodity – naar de gemeenschap 
– community. 

Hoewel alleen Bij1, Partij voor de Dieren en ChristenUnie 
zich tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen 
prominent voorstander hebben getoond van het behoud 
van de Lutkemeerpolder, zien de initiatiefnemers van 
Voedselpark Amsterdam bij de huidige coalitiepartijen 
bereidheid om in gesprek te gaan. Zij zullen zich de 
komende maanden dan ook inzetten om de wijziging van 
het bestemmingsplan op te laten nemen in het 
Amsterdamse coalitieakkoord. Om dit te bereiken, is de 
gemeenteraad uitgenodigd voor een werkbezoek in april. 
Als je in tussentijd wil helpen, dan kan dat met tijd of geld.

Aan de westrand van Amsterdam ligt de Lutkemeerpolder, 
de laatste vruchtbare landbouwgrond van Amsterdam dat 
tot voor kort werd gebruikt voor grotendeels biologische 
landbouw. De Lutkemeerpolder is rond 1865 drooggelegd 
en de oude zeeklei die na drooglegging overbleef vormt 
een zeer vruchtbare bodem. Sindsdien is er 
boerenbedrijvigheid. Ook het weidse uitzicht, de ecologie 
met verschillende bedreigde soorten en de ligging aan een 
dichtbevolkt stadsdeel als Amsterdam-Nieuw West maken 
de Lutkemeerpolder een uniek stukje grond.

Sinds 2003 is het gebied bestemd als bedrijventerrein en 
eind 2021 werd begonnen met werkzaamheden om de 
transformatie tot distributiecentrum in gang te zetten. Dit 
proces verliep niet zonder slag of stoot: sinds 2018 zijn 
verschillende acties gehouden om de Lutkemeerpolder te 
behouden en Ahold, de moederonderneming van Albert 
Heijn, heeft zich als koper inmiddels teruggetrokken. 

Toch wordt op dit moment doorgegaan met graafwerk in de 
polder. Ondertussen is een nieuw initiatief gestart dat de 
toekomst van het stuk land als agro-ecologisch 
landschapspark veilig moet stellen: Voedselpark 
Amsterdam. Via crowdfunding moet de polder in 
gemeenschappelijke handen komen en een plek worden 
waar niet alleen weer biologische landbouw wordt 
bedreven om 20.000 stadsbewoners te kunnen voeden, 
maar waar ook ruimte is voor educatie en recreatie. Van 
de beoogde €1.000.000 was begin april ruim €350.000 
opgehaald; de overige €3.000.000 hopen de 
initiatiefnemers middels grondfondsen en leningen bij 
elkaar te krijgen. 
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Na de ophaaldag van vorige maand vond de eerste ALV 
(Algemene Ledenvergadering) in ruim 2 jaar plaats.

Er waren 22 leden aanwezig, afkomstig uit 11 
verschillende werkgroepen. Onder de vriendelijke leiding 
van moderators Flip en Jens stelden de leden zichzelf voor 
en vertelde iedereen over hun betrokkenheid bij 
Vokomokum en wat hun rol in de werkgroep inhield, 
waarbij ze ook samenvatten hoe de werkgroep in het 
algemeen opereerde en op welke gebieden ze graag hulp 
zouden willen hebben in de vorm van oplossingen, 
besluiten of meer vrijwilligers.

De bijeenkomst werd afgesloten met meer inhoudelijke 
discussies over drie punten:

1. De richting en doelen van de communicatiegroep en de 
nieuwsbrief

...

Overzicht van ALV 25 Maart 2022

https://voedselparkamsterdam.nl/hoe-jij-kunt-helpen/
https://voedselparkamsterdam.nl/ja-ik-doe-mee/


Ingrediënten (voor 2 personen)
1 volle kop couscous
3 kleine bosjes waterkers
8 kleine of 4 grote radijsjes
1 appel
1 bosui
Een partje ingelegde citroen
Drie handjes amandelen
6 eetlepels (plantaardige) yoghurt
Half bosje dille
2 eetlepels koolzaadolie
1 eetlepel witte wijnazijn
1 teentje knoflook
Peper en zout

Hak de amandelen en rooster ze in een pannetje. Maak 
ondertussen de couscous klaar door er eerst een scheutje 
extra vierge olijfolie over te gieten en dan heet water. Als 
dit is opgenomen, losroeren met een vork. Was de 
radijsjes en snijd ze in vieren. Doe de amandelen, als ze 
goudbruin beginnen te kleuren, in een bakje en verhit wat 
(zonnebloem)olie in dezelfde pan. Bak de radijsjes zo’n vijf 
minuten met peper en zout, totdat ze roze zijn geworden. 
Snijd intussen de appel, bosui en ingelegde citroen in 
kleine stukjes. Meng alles met de couscous.

Maak dan het sausje door de (plantaardige) yoghurt te 
mengen met de koolzaadolie, witte wijnazijn, wat peper en 
zout. Pers het teentje knoflook erboven en knip de dille er 
ook in fijne stukjes boven. Meng nog een keer en voilà, je 
hebt een heerlijke couscoussalde met knoflook-dillesaus.

Aankomende evenementen

Waterkers-couscoussalade 
met gebakken radijs

Zuster True Dedication, een Boeddhistische non en 
meditatieleraar die mindfulness beoefent in de traditie van 
Zenmeester Thich Nhat Hanh, komt naar Nederland voor 
een korte tour in het kader van het nieuw verschenen boek 
'Met zen de planeet redden'. Op 5 mei 2022 geeft zij samen 
met een kleine groep kloosterlingen een lezing in de 
Tolhuistuin in Amsterdam, en toont concrete oefeningen die 
je helpen om te gaan met de machteloosheid en wanhoop 
over thema's als klimaatverandering, racisme, oorlog en de 
pandemie. Meer info & tickets.

Vokomokum:

● Apr 22, 2022 17:30 - Ophaaldag

● Mei 27, 2022 17:00 - Ophaaldag

● Jun 24, 2022 17:00 – Ophaaldag

Alle nieuwsbrieven staan nu op de website!

Bezoek http://www.vokomokum.nl/category/zine-nl

If anyone is interested in joining the Communications 
workgroup and/or contributing to the newsletter, email 
info@vokomokum.nl

2. De wens van de Inkoopgroep om de discussie aan te 
gaan om de criteria van Vokomokum verder uit te breiden 
dan "biologisch en vegetarisch" en ook andere aspecten 
van de circulaire economie op te nemen, zoals het 
voorkomen van verspilling en het omarmen van het 
klimaatneutrale Amsterdamse beleid.

3. Of er tijdvakken moeten worden aangehouden voor de 
ophaaldag, of dat we moeten terugkeren naar hoe het was 
vóór de COVID-beperkingen. Afgesproken is dat de 
tijdvakken voor de ophaaldagen blijven.

De notulen van de ALV 2022 zal zijn beschikbaar op de 
website.

Voor werkgroepen die vrijwilligers zoeken, mail ons op 
info@vokomokum.nl om opgenomen te worden in de 
volgende nieuwsbrief.

‘Ooit aten we dieren’ boek recensie 
Antropoloog Roanne van Voorst, zelfbenoemd ‘antropoloog 
van de toekomst’, schreef in 2019 het boek ‘Ooit aten we 
dieren’. 

In het boek laat zij zien dat we in een tijd leven waarin we 
geloven dat het goed, gezond en normaal is om dieren en 
dierlijke producten te eten. Tegelijk laat Van Voorst zien dat 
het precies dat is: een geloof, dat we al generaties lang in 
stand houden. Via verschillende voorbeelden, zowel fictief 
als gebaseerd op interviews die ze doet met boeren en 
wetenschappers, wrikt ze aan dat dominante verhaal, en 
schetst een alternatieve toekomst, waarin plantaardig eten 
de norm is, en dierlijke producten eten iets is uit een ver 
verleden. 

Ze zet de lezer aan het denken op een speelse, 
verbeeldende manier. Tegelijk maakt het boek aan het 
schrikken, wanneer Van Voorst met cijfers toont wat er 
gebeurt als we op oude voet doorgaan, of wanneer ze 
beschrijft hoeveel dieren er per dag worden gedood om ons 
van vlees te voorzien (150 miljoen). Je blijft als lezer achter 
met het paniekerige gevoel dat je iets móet doen, en wel nu 
– maar het boek geeft ook hoop, concrete hoop: Van Voorst 
laat zien dat wij onze eigen toekomst kunnen vormgeven, 
door elke dag weer opnieuw te kiezen wat we op ons bord 
willen. En er is maar een kleine groep voor nodig om een 
rimpeleffect in werking te zetten. 

https://www.aandacht.net/activiteiten/liaprogramma/lezing-true-dedication
http://www.vokomokum.nl/category/zine-nl
mailto:info@vokomokum.nl
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